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Tính từ lúc đại tướng  Dương Văn Minh lên nhậm chức (28/4/1975) cho đến khi đầu hàng
(30/4/1975) chưa  đầy hai ngày. Dù điều quyết định là áp lực của quân giải phóng lúc bấy
giờ vừa  mạnh vừa khẩn cấp, nhưng ở đây không thể không tính đến sự tác động của
nhiều  nhân tố hình thành sau một quá trình vận động lâu dài, trong đó nổi lên tinh  thần
dân tộc đều có ít nhiều trong mỗi con người Việt  Nam.

            

  
    Dương Văn Minh đọc lời tuyên bố đầu  hàng ở Đài Phát thanh Sài  Gòn  
          Việc đại tướng Dương Văn Minh nhận  chấp chính vào thời điểm mà sự cáo chung của
chế độ Sài Gòn chỉ còn tính theo  ngày giờ là kết quả tác động từ nhóm Dương Văn Minh, có
phía cách mạng, có tình  nghĩa của người em trung tá Dương Thanh Nhựt và của chính Dương
Văn Minh đã nhận  thức được tình thế vừa khẩn cấp vừa là cơ hội để chấm dứt chiến tranh.
Pháp và  Mỹ đều tưởng đưa Dương Văn Minh ra làm tổng thống thì có thể lợi dụng theo ý đồ 
khác nhau của mỗi bên. Tuy nhiên, Mỹ đã nhận một kết quả trái ngược.
  

Vấn đề còn lại là chấm dứt như  thế nào. Lúc bấy giờ, bên cạnh phương án “liều mạng” như
Nguyễn Cao Kỳ, những  người trong chính quyền Sài Gòn vẫn còn cơ hội “bỏ chạy” để tránh
trước mọi hậu  quả về cá nhân chưa biết sẽ ra sao. Trụ lại để "bàn giao", đó là phương án mà 
Dương Văn Minh đã chọn để mọi việc sớm kết thúc, tránh được đổ nát và thêm đổ  máu.

Từ "bàn giao" được dùng để đối phó với tình hình nội bộ chính quyền  Sài Gòn, có tính đến toan
tính của Pháp và Mỹ, còn thực chất của vấn đề là chấm  dứt chiến tranh theo điều kiện của bên
Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa  miền Nam Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ
cộng hòa, có gọi là “đầu hàng”  thì cũng sẵn sàng chấp nhận vì lợi ích của dân tộc thoát khỏi
phụ thuộc nước  ngoài, hết Pháp đến Mỹ. Thật ra “bàn giao” và “đầu hàng” đều dẫn đến một kết
cục  chính quyền về tay nhân dân, như tiếp theo Sài Gòn là hàng loạt các tỉnh đồng  bằng sông
Cửu Long.

Và Dương Văn Minh đã chấp nhận chuyển từ “bàn giao”  sang “đầu hàng” trước yêu cầu của
bên cách mạng với niềm tin Tổ quốc độc lập,  thống nhất, hòa bình, đoàn kết, hòa hợp hòa giải.

  

Ngày 2/5/1975, Chính phủ cách mạng  lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam công bố quyết
định trả tự do cho nội các  Dương Văn Minh.

Tướng Trần Văn Trà, chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn -  Gia Định, trực tiếp gặp tổng thống
Dương Văn Minh, phó tổng thống Nguyễn Văn  Huyền, thủ tướng Vũ Văn Mẫu vừa thông báo

 1 / 3



Chiến thắng của dân tộc Việt Nam 
Thứ bảy, 30 Tháng 4 2011 12:14

quyết định, vừa truyền đạt chính sách  của cách mạng:

  

  

"Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam  đã quyết định trả tự do cho các
ông về với gia đình. Giờ đây miền Nam Việt Nam  đã được hoàn toàn giải phóng, nước Việt Nam
độc lập và thống nhất. Cuộc chiến  đấu của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược và
tay sai đã toàn  thắng...

Bây giờ đất nước Việt Nam đã độc lập và thống nhất, không phải  là lúc nói chuyện người thắng
kẻ thua. Đối với chúng ta, không có kẻ thua, người  thắng mà chỉ có dân tộc Việt Nam chúng ta
thắng Mỹ...

Mỗi người Việt Nam  lúc này hãy thực hiện tốt chính sách hòa hợp dân tộc của Chính phủ cách
mạng lâm  thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đem hết sức lực và trí tuệ của mình để góp phần
 xây dựng đất nước sau 30 năm chiến tranh tàn phá...".

Tướng Dương Văn Minh bày tỏ lòng biết ơn đối với  Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa
miền Nam Việt Nam và nói:

"...  Tôi vô cùng cảm kích và thật sự hân hoan vì đến 60 tuổi tôi mới được trở thành  công dân
của nước độc lập, tự do... Tôi nhận chức tổng thống khi biết rõ ý đồ  của Mỹ đã bỏ rơi miền Nam
Việt Nam và họ muốn dùng tôi vào thời điểm này để làm  gì.

Xin hứa với ngài và cách mạng, là công dân của nước Việt Nam độc lập,  tôi sẽ góp công sức
của mình vào việc xây dựng đất nước...".

Cuộc  gặp kết thúc, Chủ tịch Ủy ban Quân quản Trần Văn Trà một lần nữa nhắc lại: Nước  Việt
Nam đã hoàn toàn độc lập và thống nhất, mỗi người Việt Nam lúc này phải  cùng nhau hợp lực
xây dựng đất nước...

Gần 28 năm sau chiến tranh, Trung  ương Đảng đã tiến một bước tiếp cận để đánh giá hiện
tượng Dương Văn  Minh:

"...Tuyên bố của Dương Văn Minh và nhật lệnh của Nguyễn Hữu  Hạnh cũng đã có tác dụng
nhất định làm giảm ý chí đề kháng của đại bộ phận quân  ngụy vào những giờ chót của chiến
tranh, tạo thuận lợi để đại quân ta tiến vào  Sài Gòn. Thúc đẩy Dương Văn Minh ngừng bắn thức
thời, đó là một thành công của  công tác binh địch vận đã chọn đúng đối tượng để tác động vào
đúng thời điểm. Đó  là một đóng góp quan trọng của mũi binh địch vận trong thời điểm kết thúc
chiến  tranh".
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Việc tướng Dương Văn Minh và nội các của ông ra tuyên bố  chiều 29-4-1975 chấp nhận các
điều kiện do Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa  miền Nam Việt Nam đặt ra trong tuyên
bố ngày 26-4-1975 để chấm dứt chiến tranh,  trên thực tế là "chấp nhận đầu hàng không điều
kiện", được những người cùng chí  hướng trong lực lượng thứ ba hết lòng ủng hộ và hợp lòng
dân. Hành động đó đã  góp phần vô hiệu hóa lực lượng quân Sài Gòn, tránh được đổ nát, gây
thêm tang  tóc vào giờ phút quyết định. Đó là thành quả của quá trình vận động từ nhiều  phía,
trước hết và chủ yếu do sức mạnh của chính nghĩa cách mạng, truyền thống  đoàn kết yêu nước
trong "con Lạc cháu Hồng" ở những mức độ khác nhau đã thức  thời trỗi dậy.

...Như lời thượng tướng Trần Văn Trà tuyên bố vào ngày  2-5-1975 tại dinh Độc Lập: "Đối với
chúng ta, không có kẻ thua, người thắng  mà chỉ có dân tộc Việt Nam chúng ta thắng Mỹ".

  

Theo Vietnamnet
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